
 

 

 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF - 2026 - WEEK 12 

Bij de zondag 

 

 

Zondag overdenken we het verhaal over Lazarus die na een 

kort ziekbed gestorven is. We herkennen ons misschien wel in 

de vraag van Marta en Maria, waarom Jezus geen gehoor gaf 

aan hun roep om te komen en hem te genezen. Het zou 

zomaar ons eigen gebed kunnen zijn. 

Maar het wonder was dat Jezus hem niet alleen gezondheid, 

maar ook het leven terug zou geven. 

We overdenken hoe dit verhaal ook op ons zelf betrekking 

heeft, waar het gaat over het opleven, herleven van een 

nieuwe levenskracht en levensvreugde in ons persoonlijke 

leven. 

 

Dit verhaal vindt weerklank in het volgende gedicht.  

(dichter is mij onbekend) 

 

De tranen der machtelozen 

 

Met gebalde vuisten 

schreeuw ik naar de hemel: 

'Mijn God, U hebt mij later 

héél wat uit te leggen,  

waar was U al die tijd!' 

 

Dan stap ik de hemel binnen,  

Jezus omarmt me zonder woorden 

en samen huilen we 

om alle tranen die er zijn geschreid 

 

Dan droogt Hij alle tranen: 

de mijne  

èn de Zijne. 

 

 

 

 

Agenda 

Vrijdag 20 maart - 19.00 uur - 

weeksluiting Tonckenshuys 

Vrijdag 27 maart - 15.00 uur - 

zanguurtje Tonckenshuys 

Zondag 29 maart – na kerktijd - 

koffieontmoeting wijk 3 

Elke vrijdag – 10.00 uur – Stamtafel 

 

Collecten 

1e collecte: Stamtafel 

2e collecte: Kerk 

3e collecte: Beheer van de kerkelijke 

gebouwen 

 

 

Liturgie 

22 maart 2026 – Mw. Roelie Stevens 

Organist: Yvonne Schalk 

 

Liederen en schriftlezing  

Aanvangslied: NLB 217: 1, 2, 3 - 5 

Kyriegebed 

Zingen: NLB 221: 1, 2, 3 

Bijbellezing: Johannes 11: 1-45   

Zingen: NLB 534: 1, 2, 3, 4 

Overdenking 

Zingen: NLB 754: 1, 2, 3 

Dienst van gaven en gebeden 

Slotlied: NLB 713: 1, 2, 5 

Zegen 

besloten met Gezegend ben jij 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb


 

1e collecte: 

Iedere vrijdagochtend, tussen 10.00-12.00u., is er in de 

Ontmoetingskerk ‘een Stamtafel’. Alle inwoners van Zuidwolde 

(e.o.) zijn hier welkom. Op informele wijze ontmoeten we 

elkaar bij een kop koffie/thee. Soms vertelt iemand iets over 

een gemaakte reis, wordt er een verhaal gelezen. Af en toe 

komt er een gastspreker, hebben we een bezoekje aan b.v. de 

molen of de barak bij de Wemme. De Ontmoetingskerk stelt de 

ruimte ter beschikking. Door (een kleine) sponsoring van de 

Plusmarkt en de Jumbo is het bezoeken van ‘de Stamtafel’ (nog 

steeds) gratis en daardoor laagdrempelig. Het aantal 

bezoekers neemt toe en daardoor ook de kosten. Met het 

collecte-geld kunnen we ‘de Stamtafel’ laagdrempelig houden; 

er koffie, koek, een kaartje-bloemetje voor een zieke of een 

gastspreker van betalen.  

‘De Stamtafel’ wordt gerund door een tiental vrijwilligers uit- en 

van buiten de Ontmoetingskerk. 

Van harte aanbevolen en vast dank voor uw bijdrage. 

 

 

5e zondag 40-dagentijd 

Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft 

zal leven” (Johannes 11, 1-4). 

De opwekking van Lazarus uit de dood is een voorteken van 

het gebeuren van Jezus; lijden, dood en opstanding. De 

woorden van Jezus werden werkelijkheid. Jezus was diep 

bewogen en handelde in de geest van zijn Vader. Lazarus 

mocht nog met zijn zussen langer op aarde leven. Staan we in 

onze tijd open voor het onverwachte van Gods Koninkrijk. 

Bewogenheid, zorg voor en om elkaar, daar gaat het om in dit 

verhaal. Handelen uit bewogenheid is handelen uit liefde, het 

goede willen doen. Daarom de kornoeljetakken. De bloemen 

van het gebroken hartje lijken op verdriet en vreugdetranen. 

De skimmia versterken de onverwachtse vreugde (liefde in 

verbondenheid) en de rode duifkruid als teken van liefde en de 

geest. 

 
Bloemen als tranen 

huilen om het missen van een geliefde, 

geurende bloemen en rode takken 

herinneren aan het samengeleefde leven. 

 

 

 

 

Kosters 

Gedurende de komende week zijn 

Herma en Geert Heidekamp de 

dienstdoende kosters. Zij zijn dan 

bereikbaar onder telefoonnummer: 

 06 24 92 38 44.  

 

Telefoonnummers 

Predikant 

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 

Kerkelijk werker 

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 

Scriba 

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 

 

Kopij nieuwsbrief 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website:  

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief 

 

Voor meer informatie zie de website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 
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